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De brief aan de Romeinen 

 

Inleiding 
De brief van Paulus aan de Romeinen is een pracht van een brief. Het geeft uitleg over een groot 
aantal zaken en legt bij alles uit wat de essentie is en hoe we er praktisch mee om moeten gaan.  
Het bepaalt ons erbij wie wij waren en wie wij zijn geworden in Christus. Maar nog belangrijker 
wordt ons keer op keer verteld dat alles om Christus draait.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Het evangelie van God 
Nadat Paulus zichzelf voorstelt, gaat hij meteen over naar de kern van zijn boodschap. Het gaat namelijk om het 
Evangelie van God. Het is niet zomaar een boodschap, het is een blijde boodschap die al eeuwen van tevoren 
beloofd was door God via de profeten.    

Lezen: Romeinen 1:1-6 

 
 

 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 

De ontvangers 
De ontvangers van de brief wonen in Rome. Aan het einde van de brief wordt duidelijk dat Paulus verschillende 
van hen kent en dat sommige ook familie van hem zijn. Paulus voelt zich dan ook verbonden met hen, terwijl hij 
nog nooit bij hen geweest is.     

Lezen: Romeinen 1:7-15 

 
 

 

______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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De kern 
Het woord Evangelie komt 13 keer voor in de Romeinenbrief. Daarvan 3 maal in het eerste hoofdstuk en het 
betekent dat het goede nieuws wordt verteld. De eerste hoofdstukken gaan dan ook volledig over deze blijde 
boodschap en met name waarom dit zo belangrijk is.  

Lezen: Romeinen 1:16-17 

 
 

 

 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 

God en de wereld 
De blijde boodschap krijgt pas echt betekenis als je begrijpt in wat voor staat de wereld is. De wereld om ons 
heen is van God los en door wat ze kiezen en doen vallen ze onder de toorn van God. De blijde boodschap is dat 
er redding is van die toorn van God. De toorn zal in toekomst uitgegoten worden in Gods dag van oordeel. Maar 
ook nu is er al een oordeel van God zichtbaar. God heeft de wereld losgelaten en overgegeven aan haar eigen 
begeerten. De goddelozen zijn ‘van God los’ en hebben er ook nog eens plezier in.  

Lezen: Romeinen 1:18-32 

 
 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter 

beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van 

gerechtigheid zijn voor God (Romeinen 6:13). 
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Romeinen 2 & 3 

 

Inleiding 
In hoofdstuk 1 heeft Paulus de hoofdthema’s van zijn brief al kort benoemd. De hoofdzaak van 
deze dingen is het evangelie van Jezus Christus. De blijde boodschap is dat God ons op een 
rechtvaardige manier kan redden door wat Jezus Christus heeft volbracht. Waarom wij gered 
moeten worden, wordt uiteengezet aan het einde van hoofdstuk 1 en dat gaat verder in hoofdstuk 
2. 
 
 
  
  
 
 
 

Iedereen is schuldig  
Wij mensen zijn heel goed in het veroordelen van anderen. Iets aanwijzen waarin een ander schuldig is, is niet 
heel moeilijk. Maar vaak zijn wijzelf ook schuldig aan dezelfde dingen. Niemand van ons is zonder zonde, want 
eenieder van ons maakt fouten. Dat maakt ons menselijk. Wellicht doe je het wel beter dan je buurman, maar 
betekent dat dan dat je voor God kan staan en kan zeggen dat je foutloos bent? 

Lezen: Romeinen 2:1-11 

 
 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

Door de wet? 
Israël had in de woestijn de wet ontvangen van God. Als ze die wet overtraden, waren ze schuldig t.o.v. God. Het 
is overduidelijk dat niemand die wet kon vervullen, dus alle Israëlieten waren zondaren ten opzichte van de wet. 
De andere volken (de heidenen) hadden deze wet niet gekregen. Waren zij dan onschuldig?  

Lezen: Romeinen 2:12-24 

 
 

____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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Betekenis van de besnijdenis 
Alle mannelijke Israëlieten worden 8 dagen na de geboorte besneden. Dit is een teken van het verbond 

dat zij met God hebben en dat zet hen apart van de andere volken. Maar is de besnijdenis alleen voldoende? 

Lezen: Romeinen 2:25-29  

 
 

 

 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 

God is rechtvaardig  
Als de besnijdenis op zichzelf niks toevoegt, dan kun je jezelf afvragen wat het voordeel is om het volk van God te 

zijn. De bevoorrechte positie die Israël had, was dat God zich aan hen openbaarde in Woord en daad. Maar 

daardoor blijkt ook dat ze als volk niet trouw konden blijven aan God en God wel aan hen. Juist omdat Hij trouw 

bleef, is Hij rechtvaardig als Hij oordeelt.  

Lezen: Romeinen 3:1-18  

 
 

  
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

Rechtvaardig door geloof 
Israël probeerde aan alle kanten om de wet te houden en dat lukte hun niet. De wet bewees daarmee maar één 

ding en dat is dat zij allen zondig zijn. Dit betekent dat je door je aan de wet te houden, niet jezelf kan redden. 

Maar hoe dan wel? Er was één persoon die wel de wet van God kon volbrengen en die zonder zonde was door 

Zijn geloof. Aan Hem kunnen wij ons verbinden door geloof en daarmee is het rechtvaardig om ons te 

rechtvaardigen.  

Lezen: Romeinen 3:19-31   

 
 

 

 

________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 

Want ik ben door de wet voor de wet gestorven om voor God te leven. 

(Galaten 2:19) 
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Romeinen 4 

 

Inleiding 
Als we het Oude Testament lezen, dan krijgen we sterk de indruk dat als men zich aan de wet 
houdt, dat men daardoor gerechtvaardigd wordt. Maar Paulus legt uit dat het niet de wet is, maar 
dat het het geloof is waardoor de rechtvaardigheid toegerekend wordt. Dit is niet een nieuwe leer 
van het Nieuwe Testament, maar een principe dat al geldt vanaf het begin. Paulus noemt daarvan 
een paar voorbeelden.  
  
 

  

 

 

Abraham als voorbeeld 
Ver voordat God de Mozaïsche wet aan het volk Israël gaf, leefde Abraham. Abraham leefde dus nog voordat de 

wet er was en dat is van essentieel belang, want hij was rechtvaardig voor God. Dat is juist een goed voorbeeld 

voor ons. 

Lezen: Romeinen 4:1-5 en Jakobus 2:20-24 

 
 

 

 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

Werken van de wet  
Paulus legt meermalen uit dat je de werken van de wet niet nodig hebt om zonder schuld voor God te staan. 

Maar er is nog een belangrijke les die wij kunnen trekken uit het leven van Abraham, namelijk de timing waarop 

Abraham gerechtvaardigd werd. Was dit voor of nadat hij besneden was? 

Lezen: Romeinen 4:6-13 en Handelingen 15:1, 24 

 
 

 

 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
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Beloften  
Nog ver voordat er een wet gegeven was aan het volk Israël, deed God beloften aan Abraham. Hij deed ze niet 

alleen aan Abraham, maar ook aan zijn nakomeling. Een afstammeling van Abraham heeft daarmee ook recht op 

de belofte aan Abraham. God zei tegen Abraham dat in hem alle volken van de aarde gezegend zouden worden. 

Hoe dat precies in zijn werk zou gaan, was niet meteen duidelijk. Paulus legt uit hoe Christus hierin de sleutelrol 

heeft en hoe wij er deel aan hebben gekregen. 

Lezen: Romeinen 4:14-17 en Galaten 3:6-18 

 
 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 

Het geloof van Abraham is een voorbeeld voor ons. Hij twijfelde niet aan Gods belofte. Hij geloofde in dingen die 

voor de mensen onmogelijk waren.   

Lezen: Romeinen 4:18-25, 5:1-11  

 
 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 

De laatste Adam  
In de Bijbel komen we heel veel dingen tegen die een uitbeelding van iets anders zijn. De ene keer is het een 

principe dat uitgebeeld wordt in een verhaal, de andere keer is de ene persoon een uitbeelding van een andere 

persoon. We spreken dan van symboliek of typologie. Als je dit ziet in de Bijbel, dan is het een enorme verrijking. 

Nieuw Testamentische waarheden worden bevestigd in verhalen van het Oude Testament.  Zo is Adam een 

voorbeeld van Christus.  

Lezen: Romeinen 5:12 – 19 & 1 Korinthe 15:45-49, 22 

 
 

 

 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
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De blijde boodschap is dat God naar ons omkeek terwijl wij zondaren en vijanden waren. Hij rekende het Zijn 

tegenstanders niet toe en bood ons de verzoening aan. Als wij die accepteren, dan krijgen we daarbovenop de 

zegeningen. Hij biedt ons niet alleen de overwinning over de dood, maar ook het samen heersen met Hem in het 

Leven. Dat is toch prachtig!  

Vrij van de zonde  
De wet is als een spiegel en je kunt je er niet mee wassen. Je kunt wel je vlekken herkennen. Het principe is 

simpel: hoe meer geboden, hoe meer overtredingen. Toen de wet van Mozes erbij kwam nam het aantal 

overtredingen dus alleen maar toe. De positieve kant hieraan is dat er dus ook meer vergeving nodig is. Deze 

genade is tot stand gekomen door Christus en hoe meer Hij vergeeft hoe groter de eer aan Hem die het volbracht 

heeft.    

Lezen: Romeinen 5:20 – 6:11  

 
 

 

 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ieder die de zonde doet, is een slaaf van de 

zonde. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis; de zoon blijft er eeuwig.  

Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. 
 

Onze oude mens is met Christus gestorven en wij zouden de Nieuwe mens 

aandoen en daarin gaan leven. Het is het werk van de Heilige Geest in ons hart 

die ons van binnenuit verandert. Als we gestorven zijn met Christus, maar 

daarna gewoon op de oude voet verder gaan, dan hebben we het niet 

begrepen. De keuze is aan ons.  

Lezen: Romeinen 6:12 – 6:23 

 
 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
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Principe van de wet 
Soms worden mensen voor dood verklaard, terwijl ze nog leven. Als ze vervolgens de wet overtreden, dan 

kunnen ze niet veroordeeld worden, omdat ze volgens het recht niet bestaan. Ze hoeven dan bijvoorbeeld hun 

schulden niet meer te betalen. Die zijn dan kwijtgescholden. Eenzelfde soort principe is er ook als je een andere 

nationaliteit aanneemt. Dan zijn er bepaalde wetten van jouw eerdere nationaliteit die niet meer gelden voor 

jou. Paulus legt uit dat dit principe ook geldt voor iemand die getrouwd is. In Nederland mag je maar met één 

partner trouwen. Om met een ander te trouwen, moet je eerst scheiden of je partner moet overleden zijn. De 

wet van Mozes liet alleen het laatste toe.  

Lezen: Romeinen 7:1 – 6 

  
 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 

Paulus schrijft dat de wet de prikkel is waardoor wij zondigen en dat wij van deze prikkel verlost zijn doordat wij 

voor de wet gestorven zijn. Nu zou men logisch kunnen redeneren dat de dood veroorzaakt wordt door de zonde 

en dat de zonde veroorzaakt wordt door de wet. Het lijkt dan dat de wet de bron is van de zonde en de dood en 

daarmee dus verkeerd is. Maar zo zit het niet helemaal.  

Lezen: Romeinen 7:7 –13 

 

 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

Innerlijke strijd  
Paulus legt uit dat het gebod heilig, rechtvaardig en goed is, maar toch werkt het niet. Het is ook niet zo dat Israel 

niet wou gehoorzamen, maar op een of andere manier kregen ze het niet voor elkaar om overtredingen te 

voorkomen.  

Lezen: Romeinen 7:14 –23 

 

 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
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Wetmatigheid 
Het woord Nomos is het grondwoord voor wet en het komt 51 keer voor in de Romeinenbrief. Het is daarmee 

duidelijk dat de wet een centrale plaats inneemt in deze brief van Paulus. Een van de redenen hiervoor is dat de 

brief geschreven is aan een gemeente die bestond uit zowel Joden als heidenen. Dan is het belangrijk te weten 

hoe alles in verband staat met de wet. Voor ons is hierbij belangrijk dat het niet altijd over dezelfde wet gaat, 

maar dat er dus verschillende wetten zijn. In hoofdstuk 3:27 werd er al onderscheid gemaakt tussen de wet van 

het geloof en de wet van werken.  

 

Lezen: Romeinen 7:21 –8:4  

 

 

 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

Ikzelf ben immers door de Wet voor de Wet gestorven om voor God te leven,  

nu ik met Christus mee gekruisigd ben. 

Vlees versus Geest 
In het hedendaags Nederlands is de betekenis van vlees veelal het (spier)weefsel. We kennen het ook wel binnen 

de uitdrukking ‘iemand van jouw eigen vlees en bloed’, daarmee doelend op afstamming. Beide betekenissen 

komen we in de Bijbel tegen, maar in de Romeinbrief wordt vlees met name gezien als uitdrukking voor onze 

natuur, de natuurlijke manier van zijn en doen; de tegenhanger van Gods Geest.  

Lezen: Romeinen 8:1 –8:13 & Galaten 5:16-25  

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

Want wie zaait in de akker van zijn eigen vlees zal er verderf van oogsten, maar wie zaait in de 

akker van de Geest zal van de Geest eeuwig leven oogsten. 

Belangrijk om vast te houden dat Jezus onze zonde heeft gedragen, terwijl Hij zonder zonde was. Daarmee zijn 
wij vrij van de wet. Nu is het belangrijk dat wij ook vrijkomen van onze natuur en dat doen we door ons te laten 
leiden door Gods Geest.  

http://www.bijbeluitleg.nl/jongeren.html


 Romeinenbrief 

www.bijbeluitleg.nl/jongeren.html  10 
 

Zonen van God 
In het laatste gedeelte van Romeinen 7 beschrijft Paulus duidelijk zijn innerlijke strijd. Hij wil het goede doen, 

maar zijn zondige vlees doet het verkeerde. Zijn conclusie is dat hij uit zichzelf de zonde niet kan overwinnen en 

dat hij verlossing nodig heeft. Deze verlossing is tot stand gebracht door Jezus Christus. In de eerste plaats door 

vergeving van onze zonden, maar daar blijft het niet bij. De Heilige Geest verandert ons ook van binnenuit. Als wij 

ons in de praktijk laten leiden door de Heilige Geest, dan kunnen wij vrijkomen van het probleem dat wij niks 

anders doen dan zondigen. De keuze is aan ons. 

Lezen: Romeinen 8:12 –25  

 

 

 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

Gods Geest bevrijdt ons van de dienstbaarheid aan de wet en van onze  

zondige wandel. Door Gods Geest zijn wij deel van het gezin van God.  

Daarin genieten wij niet alleen van Zijn liefde,  

maar hebben wij ook uitzicht op Zijn erfenis.  

Lezen: Romeinen 8:26 –39  

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Wij zijn gered en hoewel het ons niet altijd voor de wind gaat in het aardse leven, mogen we vasthouden aan wat 
aan ons beloofd is. We mogen weten dat wij Gods kinderen zijn en dat Hij ons uitzicht heeft gegeven op de 
erfenis. God zal alles laten meewerken ten goede en er is niks dat ons nog kan scheiden van de liefde van God.  
 

Hoe zit het met Israël? 
Paulus legt vanaf het begin van de brief uit dat de redding voor zowel Jood als heiden is. Niet alleen de redding, 
maar ook de zegeningen zijn voor elke gelovige. Dus ook voor de gelovige heidenen. Is dat niet bijzonder? Dit was 
juist beloofd aan Israël en zij krijgen niet allemaal de zegeningen? Hoe zit dat? Daar gaat Paulus, die zelf een Jood 
is, in de komende drie hoofdstukken op in.  

Lezen: Romeinen 9:1 –14  

 

 

 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
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God beloofde Israël vele zegeningen, als ze Hem gehoorzaam zouden zijn. Tegelijk liet God Mozes al profeteren 
dat Zijn volk meermalen ongehoorzaam zou zijn en de consequenties zou dragen. Jesaja profeteerde dat Israël de 
Heere Jezus niet zou aannemen en dat ze juist verblind zouden worden. Dus God wist van tevoren dat een deel 
van Israël de belofte niet zou ontvangen, omdat zij Jezus zouden afwijzen. God overziet de tijd en Hij weet wie 
Hem zouden willen gehoorzamen en wie niet. Degene die Hem niet geloven, gebruikt Hij om zijn macht bekend 
te maken.    

Lezen: Romeinen 9:15 –33  

 

 

 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Paulus legt uit dat wij, gelovigen uit de heidenen, zegeningen ontvangen die beloofd waren aan Israël. Israël 
ontvangt ze niet, omdat ze verhard zijn. Met meerdere voorbeelden wordt ons duidelijk gemaakt dat dit principe 
niet nieuw is en dat God al voorzien heeft hoe iemand zal zijn. Ja zelfs hoe een volk zal zijn en dat er wel vaker 
een groot deel van het volk de zegeningen misloopt.  
 
Soms hoor je iemand zeggen: ‘Israël heeft afgedaan en de Gemeente is in de plaats van Israël gekomen’. Dit is 
ongenuanceerd en als je niet oplet zou je denken dat er geen hoop meer is voor mensen die afstammen van 
Jakob. In hoofdstuk 10 en 11 wordt de nuance gemaakt en wordt goed uitgelegd hoe het nu zit met Israël en dat 
bepaalt ook onze houding ten opzichte van hen.   

Lezen: Romeinen 10:1 –10  

 

 

 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Je zou kunnen concluderen dat Israël niet tot geloof kan komen, omdat dit al geprofeteerd was. Toch blijft Paulus 
bidden voor hun redding en als we Handelingen doorlezen, zien we ook dat Paulus altijd eerst naar de Joden gaat 
en daarna pas naar de heidenen.  

Lezen: Romeinen 10:11 –21  

  
 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Paulus laat duidelijk zien dat God van tevoren wist dat het merendeel van de Israëlieten Christus zou afwijzen en 
dat juist de niet-Joden Hem zouden aannemen. Maar is dan het volk Israël afgeschreven en verstoten? Is er geen 
hoop voor de Israëliet? Dat antwoord is tweeledig en wordt uiteengezet in hoofdstuk 11. 
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Is er nog hoop voor Israël? 
 
Het is heel bijzonder om in het Oude Testament te lezen dat over Israël al was uitgesproken dat ze zouden 
struikelen over de Steen (Christus). Daaruit leren we dat we op God kunnen vertrouwen. Maar als God van 
tevoren wist hoe het zou gaan, is het dan een feit dat elke Israëliet Christus zou afwijzen. Nee, er is hoop. 

Lezen: Romeinen 11:1 –10  

 

 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Je kent van de bekende uitspraak: elk voordeel heeft zijn nadeel. Zo kijkt Paulus ook naar Israël dat Christus heeft 
afgewezen. 

Lezen: Romeinen 11:11 –15   

 

 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Dat het evangelie aan ons, de heidenen, is verkondigd komt omdat Israël de boodschap afwees. Dat wij de 
boodschap wel zouden aannemen had God al voorzien. Aan Paulus laat God weten dat uiteindelijk de afwijzing 
van Israël niet definitief is. De deur staat voor hen open en wij zouden hen tot jaloersheid verwekken, hen het 
evangelie verkondigen en voor hun behoud bidden. In de toekomst zal de verharding van Israël stoppen.  
 

De olijfbomen 
 
Aan het einde van zijn uitzetting gaat Paulus het nogmaals illustreren aan de hand van een sprekend voorbeeld. 
Hij benoemd twee volken, het ene volk (Israël) wordt uitgebeeld met takken aan een tamme boom, het andere 
volk (heidenen) met takken aan de wilde boom. Er worden takken uit de tamme boom afgebroken, omdat zij 
(Israël) niet geloven en er worden wilde takken in de tamme boom geënt, omdat zij (heidenen) wel geloven.  
 

Lezen: Romeinen 11:16 –24   

 

 

 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
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De toekomst 
 
We hebben net gezien dat doordat Israël het evangelie afgewezen heeft, er plaats vrijgekomen is in de tamme 
olijfboom en dat dit ingevuld is door de gelovige heidenen. Je zou kunnen stellen dat hiermee het verhaal weer 
compleet is, maar er zal nog een verandering komen.  

Lezen: Romeinen 11:25 –36   

 

 

 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

 
De praktijk 
 
God heeft de tijden overzien en heeft tijdperken (bedelingen) gesteld waarin Hij op een bepaalde manier handelt. 
God ontfermt zich nu over ons en Hij gebruikt de gelovige heidenen om Israël het evangelie te verkondigen. In de 
toekomst ontfermt God zich over geheel Israël en zullen zij collectief tot geloof komen. Onze God is een 
ontfermende God en dat doet wat met je. Wat ga je doen als je beseft dat je alles uit genade hebt ontvangen?  

Lezen: Romeinen 12:1-8   

 

 

 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Hoofdstuk 12 sluit perfect aan bij hoofdstuk 8. De drie tussenliggende hoofdstukken geven ons inzicht in Gods 
plan met het volk Israël en onze verhouding daarin. Juist vanuit die kennis volgt de praktijk. In de eerste plaats 
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hoe wij zouden staan ten opzichte van God, maar daarna ook hoe wij ons zouden opstellen ten opzichte van onze 
medegelovigen. Het bijzondere daaraan is dat dit sterk lijkt op hoe broers en zussen met elkaar zouden omgaan 
in een huisgezin. Naast het huisgezin van God is er de wereld om ons heen, met daarin mensen die goedgezind en 
kwaadgezind zijn. Ook daarin geeft Paulus ons aanwijzingen.  

Lezen: Romeinen 12:9-21   

 

 

 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

  
Doen Ja Nee Anders 

Afkeur hebben van het kwade, vasthouden aan het goede    

Elkaar hartelijk liefhebben met broederlijke liefde    

Elkaar voorgaan in eerbetoon    

Niet traag zijn qua inzet    

Vurig van Geest zijn     

De Heere dienen    

Verblijden in de hoop    

Geduldig zijn in verdrukking    

Volharden in het gebed    

Deelgenoot in de noden van de heiligen    

Toegelegd zijn op gastvrijheid    

Zegenen van hen die jou vervloeken    

Verblijden met hen die blij zijn, huilen met hen die verdrietig zijn    

Eensgezind zijn onder elkaar    

Je bij het nederige houden, niet jezelf wijzer achten dan je bent    

Niemand kwaad met kwaad vergelden    

Bedacht zijn op wat goed is voor alle mensen    

In vrede leven met alle mensen    

Eten en drinken aan je vijand geven    

Het kwade overwinnen door het goede    

Jezelf niet wreken    

 

Opdat u onberispelijk en rein bent, onbesproken kinderen van God temidden van een krom en 

verdraaid geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld (Fil 2:15). 
 
In de eerdere hoofdstukken hebben we geleerd dat wij onze eigen gerechtigheid niet kunnen verdienen door de 
werken van de wet. We ontvangen het uit genade. Je zou dus kunnen denken dat wij lekker passief achterover 
kunnen gaan leunen. Maar nee, ‘geloven’ betekent wel wat anders. We zouden veranderd worden van binnenuit, 
door Gods Geest. Door het veranderde denken, wordt ons doen ook anders. In elk geval anders dan hoe de 
ongelovige wereld denkt en doet. Geloven komt tot uiting in de praktijk en is daarom actief.  
 
De aanbevelingen gingen tot nu toe over vriend en vijand, maar hoe zit het nu met mensen die autoriteit hebben 
over ons? Zouden we niet beter ons kunnen terugtrekken uit de wereld? Dat komt nu aan bod. 
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Lezen: Romeinen 13:1-7 & 1 Petrus 2:12-18   

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Wij zijn deel van een ander koninkrijk, namelijk het koninkrijk van Christus. Je zou dan kunnen verwachten dat je 
aan aardse machthebber geen verantwoording meer hoeft af te leggen. Maar de Bijbel wijst ons juist op onze 
verantwoording in deze wereld. Is er iemand boven je gesteld, dan word je geacht die te gehoorzamen in zoverre 
dat mogelijk is. Heel gek is dat ook weer niet. Als wij op vakantie gaan in een ander land, moeten we ons houden 
aan de wetten die in dat land gelden. Dit terwijl wij Nederlands staatsburger zijn. Zo zijn wij een hemels 
staatsburger die hier op aarde als vreemdeling verkeren.  

Lezen: Romeinen 13:8-14   

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Jezelf als levend offer stellen voor God en veranderd worden van denken door Zijn Geest. Daar begint het mee en 
dan ga je het geloof in de praktijk uitleven. We hebben een reeks aan algemene voorbeelden waarin dit van 
toepassing is en nu gaat Paulus verder op een probleem onder gelovigen in de gemeente.  

Lezen: Romeinen 14:1-23    

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

Maar wij die sterk zijn, behoren de zwakheden van  

de niet-sterken te dragen en niet onszelf te behagen. 

 
Vrijheid geeft je ook verantwoordelijkheid. Als jouw handelen ervoor zorgt dat een andere gelovige van zijn 
geloof valt, dan zou je dat niet moeten willen. Maar je moet er ook voor waken dat zwakkere gelovigen jou  
onder een wet gaan brengen omdat zij jouw vrijheden aanstootgevend vinden. Wat je steeds moet kiezen hangt 
af van het onderwerp en de consequenties.  
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Lezen: Romeinen 15:1-13    

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

 Laat ieder niet alleen op zijn eigen belangen, maar ieder ook op die van anderen zien. 

Want laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. 

 
In het gedeelte dat we net gelezen hebben, worden de Vader, de Zoon en de Heilige Geest alle drie genoemd. 
Onze Vader wordt genoemd: De God van volharding, van vertroosting en van hoop. De eerste twee 
eigenschappen worden ons vanuit God gegeven, zodat wij eensgezind mogen zijn en daarin volgen wij het 
voorbeeld van Zijn Zoon. De derde eigenschap wordt ons van de Vader gegeven zodat wij overvloedig mogen zijn 
in de hoop en dat doen we door de kracht van de Heilige Geest.  

Lezen: Romeinen 15:14-33    

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
Bij evangelisatie spreekt men vaak over het redden van mensen, maar Paulus legt het accent op het doel dat God 
door alle mensen wordt verheerlijkt. Paulus stelt zichzelf beschikbaar in de dienst van God en door de kracht van 
de Heilige Geest verkondigt hij het evangelie met wonderen en tekenen. De heidenen die tot geloof komen, 
worden door de Heilige Geest geheiligd en Paulus biedt dit als een offer aan God. In dit alles ziet Hij geen bijdrage 
van zichzelf, maar juist de werking van Christus in zijn leven.  
 

Groet & appél 
 
Aan het einde van de brief doet Paulus aan vele mensen de persoonlijke groeten en nog een aantal 
aanbevelingen. Het wijst ons erop dat hij vele van de gemeente persoonlijk kende en het geeft ook aan waarom 
hij zo duidelijk ingegaan is op het thema hoe het zit met Israël.   

Lezen: Romeinen 16:1-16, 21-23   

 

 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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Paulus kende veel gelovigen in Rome persoonlijk. Sommige omdat hij ze in het zendingsveld heeft leren kennen, 
anderen omdat ze familie van hem zijn. Dat wijst ons erop dat er ook gelovigen uit Israël in deze gemeente waren 
en dat zal ook de reden zijn waarom Paulus zo uitgebreid inging op de verhouding tussen Israël en de gemeente.  

Lezen: Romeinen 16:17-27    

 

 

 

________________________________________________________________________   
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________ 

 
Paulus eindigt zijn brief met het evangelie, namelijk het goede nieuws dat ook de heidenen tot geloof kunnen 
komen in Jezus de Gezalfde. Dit sluit weer mooi aan bij het begin van de brief waar we lazen dat het evangelie 
een kracht van God is tot redding van eenieder die gelooft. Eerst de Jood, maar ook de Griek.  
De brief is een uiteenzetting van hoe wij bevrijd zijn van de zonde en van de wet en hoe wij door 
geloofsgehoorzaamheid nu vrucht zouden dragen tot eer van God. 
Naast de hele praktische aanwijzingen van hoe wij door de Geest de werking van het vlees zouden doden, legt 
Paulus ook haarfijn uit hoe het nu zit met Israël. Hij legt uit over het gelovige deel en het ongelovige deel en de 
gelovige heidenen.  
Aan het einde van de brief zijn er nog een aantal praktische zaken waarin wij onze verantwoording zouden 
nemen. Hierin gaat het met name om de onderlinge omgang met gelovigen.  
De groeten aan het einde laten ons zien hoe wij allen verbonden zijn als een gezin door de Heilige Geest en 
waarin Christus onze oudste broer is en God onze Vader.  
Wij hebben het leven ontvangen om te leven tot Zijn eer.  
 
 
   

Ik vermaan u dan, broeders, door de ontfermingen van God,  

dat u uw lichamen stelt tot een levende offerande,  

heilig, voor God welbehaaglijk, dat is uw redelijke eredienst.. 
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